
Oohoohoe oehoohoohoo hoohoohoohoo …. 

 

Na die miezèère 

Wille w’ ammol gèère 

’t lèève is kort tis zo kort tis zo kort kort kort 

Na die miezèère 

Wille w’ammol gèère 

onderaand wir op den hòrt 

 

Kwosse begosse 

Meej fist en hòsse 

O Kruikenstad Kruikenstad Kruikenstad-stad-stad 

Kwosse begosse 

Meej fist en hòsse 

dè hek lang nie mir gehad 

 

Ik zie oe wir war 

Dus doeget naa mar 

O Karneval Karneval Karneval-val-val 

Ik zie oe wir war 

Dus doeget naa mar 

We goan meejpesaant nòr ‘t bal  

 

Doar zumme springe 

En soame zinge 

Van komplot of dègge wir van mekaare houdt 

Of nie: dees keuze 

is weezelijk reuze 

Dus moat kek maar wegge sjouwt! 

 

  



Oh tricolores 

Oh Stoere Kerels 

Willem II onze trots van het Voetballand 

Niet de beste 

Maar wel de gekste 

En we zijn voor niemand bang 

 

Niet de beste 

Maar wel de gekste 

En we zijn voor niemand bang  

 

 

 


